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MEDITATIE

“Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen
die tot Hem bidden?” (Lukas 11:13)

Na de kapeldienst van woensdag 8 februari 2023 gebeurde er in een
universiteit in Amerika (de Asbury University) iets bijzonders. Er was
een groep studenten die niet wilde stoppen met de dienst, maar juist
wilde verder gaan met lezen uit de Bijbel, zingen en bidden. De
voorganger die aan het einde van de dienst de zaal had verlaten keerde
terug en sprak onder andere over de noodzaak van bekering. In een
verslag van een aanwezige student op cvandaag.nl wordt verteld hoe
mensen toestroomden naar de dienst en zonden beleden, de Heere
God prijsden en samen in gebed bleven. Uiteindelijk duurde de dienst
zo’'n 13 dagen — 24 uur per dag.

Als christen, maar ook als voorganger van een gemeente, kijk je met
interesse naar zo’n gebeurtenis. Wat was daar gaande? Wij, hier in
Nederland, vinden het bijzonder als een dienst 15 minuten langer
duurt. En velen spreken daar dan niet waarderend over. Maar in die
Amerikaanse universiteit, waren er velen die uren en dagen hebben
doorgebracht in een kerkdienst.. Wat dreef die mensen om zo lang
samen te zijn in een dienst? Was het emotie, fanatisme,
groepsopwelling? Was hier de Heilige Geest aan het werk? En.. zo ja,
zou dit misschien ook in onze kerk kunnen gebeuren?

Verschillende mensen hebben bovenstaande geschiedenis inmiddels de
“Asbury Revival” genoemd. Een opwekking. Een term die bekend is in



Amerika, omdat er in de geschiedenis aan de andere kant van het
water meerdere grote opwekkingen zijn geweest in de 18e en 19e
eeuw (waaronder “de grote opwekking” met Jonathan Edwards als
bekende voorganger). Volgens prof. W. van Vlastuin, die een mooi
boekje heeft geschreven over opwekkingen, is een opwekking “een
ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het
verlevendigen van het geloof en de godsvrucht bij Gods kinderen en in
het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren.”

In de kerk in Sebaldeburen gebeuren ook mooie dingen. Sommigen
spreken daarom ook wel van een “opwekking”. Na verscheidene jaren
is het aantal kerkgangers gegroeid tot zo’n 30 a 40 kerkgangers op een
zondagmorgen. Er zijn weer tal van activiteiten en er gebeuren mooie
dingen. Maar zoals blijkt uit de definitie van prof. Van Vlastuin, gaat de
term opwekking niet zozeer over aantallen en activiteiten, en zelfs niet
over wonderen. Een opwekking is letterlijk; een opwekking van het
geestelijk leven. Een sluimerend christendom dat wakker geschud
wordt uit de slaap. En wat zijn kenmerken van de Heilige Geest die in
een opwekking bezig is? Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen: mensen
gaan hun zonden belijden, mensen gaan Jezus Christus prijzen en
mensen veranderen ook daadwerkelijk in hun gedrag.

Het is niet aan ons om te oordelen wat er precies in Asbury gebeurde.
Wij leven hier in Sebaldeburen. En wat daar aan de andere kant van de
oceaan gebeurde herinnert ons ieder geval wel aan de tekst dat God
zijn Geest wilt schenken op het gebed. Dat God ons wilt levend maken,
opwekken, door Zijn Geest. Ook hier in Sebaldeburen. De Heere wilt
ons door Zijn Geest laten zien wat in onze levens niet is naar de wil van
God. Ons overtuigen van zonde. Hij wilt ons de beloften van het
evangelie, de liefde en genade van God in Christus doen ervaren. Hij
wilt ons levens vernieuwen en veranderen. Aan de wil van God, of de
bereidheid van de Heilige Geest ligt het niet. De tekst uit Lucas zegt; als
wij als mensen al goede dingen aan onze kinderen willen geven —



terwijl wij eigenlijk slechte mensen zijn, hoeveel te meer wilt de
hemelse Vader ons Zijn Heilige Geest geven als wij daarom vragen? Dat
is een aanmoediging voor ons in Sebaldeburen.

Laten wij in Sebaldeburen niet alleen blij zijn met aantallen, activiteiten
of bijzondere gebeurtenissen, maar de Heere te vragen (of smeken?)
om Zijn Geest — zodat wij hier in Sebaldeburen een of meerdere
opwekkingen mogen beleven, zoals die plaatsvonden in de 19e eeuw,
met de Nijkerkse beroering, maar ook “de opwekking van Grootegast”’
met ds. E van de Berekamp (1852-1898). Dat de Heere hier Zijn Geest
uitstort, ons overtuigd van zonde en genade, en ons een veranderd
leven schenkt door het opgewekte geloof in Zijn Zoon Christus. Zijn de
beloften van God, zoals in deze tekst, geen enorme motivatie voor zo’n
gebed?

UIT DE PASTORIE

De 17¢ eeuw was de gouden eeuw voor Nederland. Tijdens deze eeuw
werd er aan de overkant van het water een “gouden” boek geschreven;
de Christenreis van John Bunyan. J.H. Gunning schreef eens, dat er
geen boek is geweest na de Bijbel dat zo’n algemene verbreiding heeft
gevonden en diepgewortelde liefde voor God heeft verkondigd.
Momenteel ligt dit boek ook opengeslagen in de pastorie en we
bevelen het van harte ook de gemeenteleden aan. Het is eenvoudig,
makkelijk te begrijpen en het vertelt Bijbelse waarheden in boeiende
beeldtaal. Een prachtig — en bekend — voorbeeld daarvan, is wanneer
Christen gevangen zit in het slot van Reus en Reuzin wanhoop die hem
allerlei erge dingen willen aandoen. Daar, in een kooi, beseft Christen
dat hij de mogelijkheid tot bevrijding zelf bij zich draagt: de sleutels van
de beloften aan zijn nek. U mag zelf natuurlijk de Bijbelse betekenis en



toepassing er bij aanvullen. Bijzonder om bij deze Bijbelse lessen te
bedenken is dat de ketellapper uit de omgeving van Bedford, zelf in de
gevangenis heeft gezeten omdat hij niet wilde stoppen met preken.
Naast het geestelijk “onderhoud”, is het de afgelopen periode ook
nodig gebleken om lichamelijk te ontspannen — en de geest ruimte te
geven. Zoals eens gezegd bij een Verbindingsdienst; Er is een balans
nodig tussen hard werken, en geestelijke en lichamelijke ontspanning.
Dat is makkelijker gezegd, dan ook zelf gedaan. Soms preek je in die zin
ook voor jezelf. De laatste tijd was de balans soms wat doorgeslagen
naar het werken en het bezig zijn met allerlei dingen, zonder veel rust
momenten. Daarom is het goed om de komende tijd in het gezin
aandacht te hebben voor rust, ontspanning en afleiding. Een van de
dingen waar wij als gezin naar uitzien is het voorjaar, om bezig te zijn
met tuinaarde, mest, planten, bewatering, kippen en wat al niet meer
zij. Dat is ook een vorm van bezig zijn, maar wel met afleiding en rust
voor het hoofd.

Om in tuintermen te blijven; de jongens groeien als kool. We genieten
van de ontwikkelingen die zij doormaken, en zien ook dat
gemeenteleden daar plezier aan beleven. De moeder van Boukje leeft
in een onzekere en onduidelijke tijd. Zij is overgedragen aan de
“palliatieve zorg” en het is afwachten hoe het met haar zal gaan. We
genieten samen nog van de momenten die we hebben, zien ook met
vertrouwen uit naar haar toekomst bij de Heere, maar de
onduidelijkheid van de situatie maakt wel de gebrokenheid van het
aardse bestaan duidelijk. Eens zullen we allemaal, als gevolg van de
zonde, moeten loslaten en (alleen) moeten heengaan naar de
ontmoeting met de Heere. Die dag hoeven we niet te vrezen, als we
door het geloof in Jezus Christus Abba Vader mogen zeggen. Maar de
gedachte aan die dag zet het leven van hier en nu wel in het juiste
perspectief.



Hartelijke groet uit de pastorie

LEVEN EN MEELEVEN IN DE GEMEENTE

Wanneer wij aan het gemeenteleven denken is er allereerst veel reden
tot dank. Wat is het mooi om te zien dat we op zondag met een mooie
groep mensen bij elkaar mogen zijn om naar de Heere te luisteren en
Hem te loven. Jong en oud, mannen en vrouwen, met verschillende
achtergronden en karakters. Het geeft reden tot dankbaarheid als we
zien hoe de Heere ons hier in Sebaldeburen heeft samengebracht en
samenhoudt. Dat is goed om te blijven benoemen, omdat hierdoor
God de lof ontvangt.

Tegelijkertijd zijn we door de jaren heen ook mensen gaan missen.
Voor velen uit onze gemeente betekent dat, dat zij niet langer meer
met hun man of vrouw naar kerk kunnen. Of dat bekenden uit de kerk
er niet meer zijn. De groep met mensen, die op zondag samenkomt is
ook veranderd in dat opzicht. Met als gevolg, dat er ook gemis wordt
gevoeld. Als gemeente leven we met elkaar mee. We kunnen het gemis
niet opvullen, maar we kunnen wel voor elkaar bidden en er voor
elkaar zijn. Het is een troost als we samen op zondag belijdenis doen
met de kerk van alle tijden.. Ook met degenen die ons zijn voorgegaan.

We zijn ook dankbaar voor de mooie dingen die in de afgelopen tijd
mochten gebeuren. Zo hebben Douwe en Mirjam Westra zich ook
aangemeld bij onze gemeente, en zijn ze in de afgelopen maand ook
getrouwd in Apeldoorn. We wensen hen beiden (nogmaals) van harte
Gods zegen toe, ook nu ze hun nieuwe huis aan de Irenestraat
bewonen. Verder denken natuurlijk ook aan de doopdienst op 12



februari; wat was het mooi om samen 2 kinderen uit onze gemeente te
dopen en welkom te heten in de verbondsgemeenschap hier in
Sebaldeburen. God is ons genadig. Blij nieuws is er ook in het
vooruitzicht. Op 23 mei hopen Petrus en Nieske de With hun 50-jarig
huwelijksjubileum te vieren.

We denken ook aan diegenen uit onze gemeente met zorgen. Fam.
Spaak. Gerrit Spaak zal op 31 maart geopereerd worden. Mevrouw
Ritsma en de vriendin (Grietje) van haar zoon Karst. Dhr. Jan Neijenhuis
die kampt met gezondheidsklachten. We bidden of de Heere hen allen
nabij is, gezondheid, troost en kracht wilt geven. We zijn ook in
gedachten verbonden met degenen die niet meer naar kerk kunnen,
zoals dhr. Wegman en mevr. Ritsma. We leven met elkaar mee en doen
voorbede voor elkaar zo ver als dat voor ons mogelijk is én zover wij
weten. Zoals ook klinkt in de Bijbeltekst waarover de voorganger in de
universiteit van Asbury sprak: “Heb elkaar hartelijk lief met
broederlijke liefde.” En terecht vermelde hij daarbij: Voor die liefde
hebben wij de Heere bij nodig.

Korte overdenking door dhr. H. Harms:

Binnenkort staan we weer stil bij Goede Vrijdag waar we weer bepaalt
worden bij de kruisdood van onze Heere Jezus Christus. De Zoon van
God, die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn, niet als roof
heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een
dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is.
(Fil. 2:6-7) De Almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft
door het Woord, wordt mens en heeft onder ons gewoond. Wie heeft
zoiets gehoord of vernomen. Hij, Jezus, de Heilige, de eerstgeborene
van een nieuwe schepping. En toch onderging Hij, naar de verordening
Gods de dood — de zonde dood. Hij, waarvan Johannes de Doper zei:
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Zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29).
De kracht van de zonde werd teniet gedaan, op het kruis van Golgotha.
Hij bracht het hoogste offer, om onze redding en behoudenis en riep
uit: Het is volbracht.” Wat een genade.

Maar de dood was niet het einde. Want het werd Pasen. De Heere
heeft niet alleen de zonde teniet gedaan, maar Hij heeft ook de dood
overwonnen! De Heere is waarlijk opgestaan. De Bijbel zegt, dat God
Hem heeft opgewekt om onze rechtvaardiging. Is dit te bevatten? Dat
we gerechtvaardigd zijn voor de Heere God, door het verlossende werk
van één man? Ja! Zijn opstanding is ook onze opstanding uit het
geestelijk dood zijn voor God. Romeinen 5:1 zegt dan ook: “Wij dan,
gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heere
Jezus Christus.” En: “Zo is er dan geen veroordeling, voor hen die in
Christus Jezus zijn.” Dit leid tot grote dankbaarheid en vreugde. En dan
geeft de Heere een grote belofte voor hen die in Christus Jezus zijn.
Namelijk: “Gij zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest over u komt.”
(Hand. 1:8)

De Heere Jezus belooft een andere Trooster, als Hij ten hemel vaart,
aan Zijn volgelingen (dat zijn wij ook). Jezus zegt: “lk zal de Vader
bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij
u te zijn.” (Joh. 14:16) De Heilige Geest. Hij blijft bij u en zal in u zijn.
“Want de ogen des Heere gaan over de ganse aarde om krachtig bij te
staan, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat.” (2 Kron. 16:9) Ik zie de
grootheid van de Heere God in de ganse schepping, maar ook Zijn
liefde en genade jegens ons, die wil dat we samen met Hem zullen
opgaan, naar het Vaderhuis: “opdat gij zijn moogt waar Ik ben.”” (Joh.
14:1)
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HET PIONIERSTEAM

Familieconcert 6 april met Marcel en Lydia Zimmer

Op donderdag 6 april hopen wij Marcel en Lydia Zimmer te
verwelkomen in Sebaldeburen. Zij zullen in dorpshuis 't Spectrum een
familieconcert verzorgen vanaf 19.00 uur’s avonds. Marcel en Lydia
zijn door de jaren heen een bekend christelijk echtpaar geworden die
verscheidene christelijke kinderliedjes samen hebben geschreven en
gezongen op verschillende podia in Nederland (denk aan Nederland
Zingt of de pinksterconferentie Opwekking). In de afgelopen jaren
hebben zij te kennen gegeven dat zij meer willen doen in het Noorden
van Nederland. En wij hier in Sebaldeburen zijn blij dat zij nu ook hier
hun liederen ten gehore willen brengen! De toegang voor dit concert is
vrij, er zal wel een collecte worden gehouden voor de gemaakte
onkosten.

Moestuin

De moestuin is in voorbereiding. Er zijn al verschillende spullen
ingekocht en binnenkort wordt de eerste werkzaamheden getroffen.
Op vrijdag 31 maart wordt de fundering van de schuur + tegels gelegd.
Zaterdag 15 april (vanaf 09.30 uur) is de grote klusdag waarin allerlei
klussen kunnen worden gedaan: bijvoorbeeld het plaatsen van
kippenhok, schapenhek, insectenhotel en het opbouwen van de
moestuinbakken. Van harte welkom om mee te helpen op beide data.
Daarnaast willen wij de oproep doen; als u materialen heeft die de
moestuin kan gebruiken, meldt dat dan aub bij de organisatoren (fam.
Toes & Van den Berge)

Uitdeelkastje

Op de grasstrook voor het Irenegebouw staat sinds enkele weken een
blauw “uitdeelkastje’” met voedselproducten of
menstruatieproducten. Dit uitdeelkastje is voor iedereen die er maar
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iets lekkers of bruikbaars in ziet staan. ledereen is ook welkom om er
iets in te zetten (als het maar onaangebroken en goede producten zijn,
die ook houdbaar zijn). Het uitdeelkastje is bedoeld om
voedselverspilling te voorkomen en mensen een steuntje te bieden die
moeite hebben om producten aan te schaffen. Van harte welkom dus
om hier gebruik van te maken; als gever of ontvanger!

Verbindingsdiensten

Verder is er besloten om de Verbindingsdiensten voort te zetten. Op 30
april en 25 juni worden de diensten een keer ’s ochtends georganiseerd
om 11.30 uur na de gebruikelijke ochtenddienst. Aansluitend op die
ochtenddiensten zal er dan een lunch worden gehouden in het
Irenegebouw. Dit idee is afkomstig uit Engeland, waar kerken veel
ervaring hebben met het organiseren van diensten voor mensen die
niet aangesloten zijn bij een gemeente. En de ervaring daar leert dat
een (late) ochtenddienst met broodje een goede mogelijkheid is voor
deze doelgroep. Of deze tijd en opzet van de dienst ook hierin
Sebaldeburen een goede mogelijkheid is, moet de ervaring leren. We
zitten nu nog in een (verlengde) proefperiode waarin we zoveel
mogelijk ervaringen proberen op te doen. Op 24 juli zal er weer een
afsluitingsdienst zijn van de Vakantie Bijbel Week om 1400 uur. Daarna
zal er in de zomer een definitieve afweging worden gemaakt voor het
kerkelijk jaar 2023-2024.

UIT DE KERKENRAAD

Dopelingen.

Wat was het een mooie zondag, 12 februari, toen opnieuw een
doopdienst in onze gemeente plaats vond. Niet aan één, maar zelfs aan
twee kinderen werd het teken en zegel van God’s verbond met ons
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gegeven en voor ons allemaal zichtbaar gemaakt. Aan Ethan van de
Berge en aan Roza van Dijke. God blaast nieuw leven in de gemeente
van Sebaldeburen!

Ik vond het ook een moment om terug te denken aan je eigen doop die
je als -schijnbaar onschuldig- kind ontving. En dan ook terugdenken aan
je leven waarin je zo vaak struikelde over God’s geboden. Wat fijn dat
God ons in de doop Zijn onvoorwaardelijke liefde laat zien voor wie
geloven in de verlossing door Jezus.

Tweede termijn voor ouderling Meijndert

Hoewel ik “uitgeleend” ben door onze zustergemeente in Noordhorn,
voel ik mij intussen sterk verbonden met de gemeente van
Sebaldeburen. Ook is het zo bemoedigend om mee te beleven wat er
allemaal gebeurt in de werkplaats van de Heilige Geest in
Sebaldeburen.

Dat er al 4 jaar voorbij zijn verbaasd me. Of toch eigenlijk ook weer
niet, immers in de oude Psalm 90 kun je lezen: “we brengen onze jaren
door als een gedachte”.

Graag blijf ik nog langer betrokken bij en op Sebaldeburen om -met
Gods hulp- bij te dragen aan de opbouw van Zijn Koninkrijk.

De herbevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 26 maart 2023.
Mogelijk dat het al heeft plaatsgevonden wanneer u dit leest.

Namens de kerkenraad,

Leo Meijndert

KERKVOOGDIJ

Actie Kerkbalans

Wij zijn u nog de definitieve eindstand van de actie Kerkbalans 2022
verschuldigd. Deze is uitgekomen op een bedrag van Euro 16.800,
ongeveer gelijk aan de opbrengst in 2021. In de begroting over 2022 is
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een bedrag hiervoor opgenomen van Euro 15.000. Wij zijn u dankbaar
dat dit bedrag ruimschoots is gehaald.

Voor de actie Kerkbalans 2023 is tot nu toe aan toezeggingen binnen een
bedrag van Euro 9.500. Dit is nog ver onder het begrote bedrag van Euro
18.500. Echter hebben we nog van lang niet iedereen de
toezeggingsformulieren ontvangen. Wij doen dan ook een vriendelijk
beroep op een ieder die dit formulier nog niet heeft ingeleverd, dit
alsnog toe doen zodat op korte termijn een totaalstand kan worden
opgemaakt. U kunt dit formulier deponeren in de brievenbus van de kerk
of in de collectezak van de kerkvoogdij. Uiteraard mag u het ook afgeven
aan één van de kerkrentmeester. Alvast dank voor uw medewerking.

Verhuur perceel grond

Zoals mogelijk bekend, heeft de kerkvoogdij nog een aantal percelen
grond in de pacht. Eén daarvan is door overlijden van de pachter
vrijgekomen. Het voornemen is om dit perceel voor twee jaar te
verhuren. Daartoe wordt onderstaande advertentie geplaatst (of is bij
verschijnen van deze editie al geplaatst) in één van de regionale kranten.

Graslandperceel te huur aangeboden.

De hervormde gemeente te Sebaldeburen heeft het voornemen te
verhuren het perceel grasland aan de kerkweg (tussen huisnummer 40
en 42) te Sebaldeburen. Kadastraal nr. 1996 met een oppervlakte van
ca. 5.000 m2. Dit perceel wordt verhuurd voor een periode van 2 jaar
ingaand op 01-05-2023. U kunt hierop inschrijven tot uiterlijk 15-04-
2023 middels onderstaande email. Verdere voorwaarden kunt u
opvragen bij de Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente te
Sebaldeburen t.a.v. Jan-Willem van Dijke.

Jan-willem95@hotmail.com 0681294396
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Overzicht collecten en giften laatste 3 volle maanden

Voor
kerk:
Reguliere collecte  Extra collecte  Busje kerk  Via bank
december € 359,07 €296,70 €10
15 (gi k |

januari  €318,76 €43,30 € 1560  ©1°l(eifttekenvan leven)
februari € 307,25 €142,65 €300

€200

€100

€10

€200

€500

€100

Voor pioniersplek:

€ 23,50
€25
€250
€40

€ 34,80
€ 86,40
€200
€100

College van kerkrentmeesters,
Jan Willem van Dijke en Dirk Toes
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DIACONIE

Collecte Diaconie

Reguliere collecten.

December 22 € 331.55
Januari 23 € 280.20
Februari € 364.31

Extra collecten.

December 22 1ZB collecte € 51.53
Januari 23 Wereld diaconaat € 32.60
St. Hulp Oost Europa € 202.05
Februari Woordendaad Syrié €431.50
Via de bank Syrié €100.00
Via de bank december 22 €50.00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

De sponsor kinderen hebben u bedankt via een video en kaart voor uw
ondersteuning zodat zij naar school kunnen gaan.
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ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij op 8 januari, 12 februari
en 12 maart met elkaar gezongen. Op 8 januari was Runamara
verhinderd en werd de avond gevuld met samenzang. Op 12 februari
had de avond het thema ‘Vertrouw op God’ en leverden de zussen
Kleefman een bijdrage. In maart luisterden we naar Gospelkoor The
Pilgrims.

Komende keren Samen Zingen staan gepland op 9 april (Eerste Paasdag:
paas-samenzang), 14 mei en 11 juni.

Broodmaaltijd rond Pasen

U bent van harte uitgenodigd voor een broodmaaltijd in gebouw Irene
op 29 april. De maaltijd begint om half zeven en wordt vervolgd met
een paasviering om half acht. U kunt uzelf tot twee dagen van tevoren

opgeven bij mevrouw Trijnie Sloots-Knooihuizen.

Hartelijke groet namens de zendings- en evangelisatiecommissie!

VAN DE REDACTIE

In het contactboekje staat per abuis een fout emailadres.
Het goede emailadres is annejoke@live.nl en staat goed vermeld in
Teken van Leven.

Hartelijke groet, Joke Buist


mailto:annejoke@live.nl
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VERJAARDAGEN 75+

13 April | Mevr. Swieringa-Feringa, De Klinckert 37, 9861B)J
Grootegast

25 April | Dhr. P. van Wijk, Oude Wijk 13, 9822A) Niekerk

27 Mei | Mevr. S. Boerema-Philips, Irenestraat 13, 9862TR
Sebaldeburen

3 Juni Dhr. M. Zuiderveld, Irenestraat 12, 9862TR Sebaldeburen

18 Juni | Meuvr. P. Roorda-Weidenaar, Hantumerwei 9, 9145CL
Ternaard

25 Juni | Mevr. M. Hoeksema-Nieuwman, de Gast 4, K218, 9861BM
Grootegast

27 Juni | Dhr. P. Mulder, Zilverschoon 2, 9861EN Grootegast

Wij wensen U een goede dag en Gods Zegen in het nieuwe jaar.

In geloof mag ik verstaan:
God ziet mij als Vader aan.
Hij Die goede gaven geeft,
zorgt voor mij zolang ik leef!

(WK 311:9)
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OPPASROOSTER
DATU NAAM TELEFOON BIJZONDERHEDEN
M
2 april | Mirjam van Dijke 06-31085315
16 Grietje van der Molen | 0593-632257
april
30 Froukje van Slooten 0594-612490
april
14 Liesbeth van 0594-503662
mei Woudenbergh
28 Sandy Schriemer 06-57190233
mei
11 Trijnie Sloots 06-11094308
juni
25 Netty Toes 06-14537006
juni
9 juli letje Oost 0594-611984
» Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven.
» Bij verhindering graag onderling ruilen.
» Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of

dirkjtoes@gmail.com
» Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-
14537006 of nettytoes64@gmail.com



mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:nettytoes64@gmail.com
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PREEKROOSTER 2Pt KWARTAAL 2023

April

Datum | Tijd | Predikant Plaats Bijzonderheden
en extra coll.

02 09.30 | Ds. J.W. Wind Damwoude | Voorber. H.A.

07 19.00 | Dhr. J.C.A v.d. Goede Vrijdag
Berge bediening H.A. +
collecte
09 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. 15t Paasdag
Berge
09 19.00 | Samen Zingen Paaszang

16 09.30 | Ds. W. v.d. Wind | Vlagtwedde | Collecte

23 09.30 | Ds. Krooneman | Noordhorn Kerkvoogdij

30 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d.
Berge

Mei

07 09.30 | Ds. J. Hoekman Rutten

14 09.30 | Ds. G. de Fijter Kampen collecte H.G.J.B

14 19.00 | Samen Zingen

18 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. Hemelvaart
Berge Collecte
kerkvoogdij
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21 09.30 | Ds. H.J.C.C.J. Assen
Wilschut

28 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. Pinksteren
Berge Collecte

Juni

04 09.30 | Ds. N.F.L. de Oude Pekela Collecte
Leeuw

11 09.30 | Ds. N.M. v. Drachten
Ommeren

19.00 | Samen Zingen

11

18 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. Kerkvoogdij
Berge

25 09.30 | Prop. H.J. v.d. Groningen
Wal

Jezus stierf niet door het toedo
of door het geschrecuw van-de
het was Zijn € e eV
die Hem het Leven kostte

Max Lucado




CONTACTADRESSEN
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kerkelijk werker/pionier:
Dhr. J.C.A.v.d.Berge
Kerkweg 2

9862 TJ Sebaldeburen

tel. 0594-612076
jcavdberge@outlook.com

ouderling

Dhr. J.H.Huizinga
Hoge Voetpad 4
9822 BD Niekerk
tel. 0594-502410
jhhuizinga@ziggo.nl

diaken /penningmeester
Dhr. J.H.van Woudenbergh
Zandumerweg 68

9821 TH Oldekerk
tel.0594-503662
woudenbergh@xs4all.nl

organiste/hoofdkoster:
Mw. A. Bonnema

de Noord 16

9861 AN Grootegast
tel.0594-612921
a.a.j.bonnema@home.nl

gebouw Irene:
mw.T.Sloots-Knooihuizen
Sebaldeburen
tel.06-11094308

trijniesloots@hotmail.com

ouderling:

Dhr. L.Meijndert
Langestraat 97

9804 PJ Noordhorn
tel.0594-507468
Imeijndert@kpnmail.nl

ouderling/kerkrentmeester
Dhr. D.J.Toes
Ommelandenstraat 12
9351 EL Leek
tel.06-15493251
dirkjtoes@gmail.com

scriba /beheer ledenbest./
webmaster:

Dhr.A.PVerbree

Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
tel. 0594-506075
seballeden@gmail.com

zendings-en evang.comm.
Mw. M.J.W, van Dijke
Oostindié 52 1

9354 TE Zevenhuizen
tel.06-31085

mirjamvanwilligen@hotmail.com



mailto:jcavdberge@outlook.com
mailto:lmeijndert@kpnmail.nl
mailto:jhhuizinga@ziggo.nl
mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:woudenbergh@xs4all.nl
mailto:seballeden@gmail.com
mailto:a.a.j.bonnema@home.nl
mailto:mirjamvanwilligen@hotmail.com
mailto:trijniesloots@hotmail.com
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INFORMATIE

Privacywetgeving

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in
voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode.
Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk
melden bij de redactie van de kerkbode?

Testamentaire beschikking

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de
volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente
Sebaldeburen een bedrag van €.............

Postadres Hervormde gemeente
Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

Website
www.hervormdsebaldeburen.nl

Bankrekeningnummer
Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
NL 95 RABO 0323701507.

Bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL 25 RABO 0103538569

Kopij Teken van Leven

De kopij voor Teken van Leven 2¢ kwartaal2023 kan tot en met
24 april worden ingeleverd bij Joke Buist.

Email: annejoke@live.nl



http://www.hervormdsebaldeburen.nl/
mailto:annejoke@live.nl
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ADRESSEN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGHUIZEN

Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft.

Ny Smellinghe tel.0512- 588888
Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten
Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten

Martini ziekenhuis tel. 050-5245245
Postadres Postbus 30033 9700 RM Groningen
Bezoekadres van Swietenpleinl 9728 MTGroningen

UMCG tel. 050- 3616161
Postadres: Postbus 30001 9700 RB Groningen
Bezoekadres: Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen
Beatrixoord tel. 050- 5338911
Postadres: Postbus 30002 9750 RA Haren
Bezoekadres: Dilgtweg 5 9751 ND Haren
Het Hooge Heem tel. 0594-695800

Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast

Het Zonnehuis tel.0594-508508
Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn

Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en
verpleeghuizen.
Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de scriba.



