
TEKEN VAN LEVEN 
 

 
 
 

Informatieblad  
Hervormde Gemeente Sebaldeburen 

 
 
 

Jaargang 36 
April, Mei en Juni 2024 

 
 
 
 



 

2 

KERKDIENSTEN 
April  

Datum Tijd  Predikant Plaats Bijzonderh./extra coll 

07 09.30 Ds. T. Oldenhhuis Coevorden  Coll. I.Z.B. 
 

14 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  

14 19.00 Samen zingen   

21 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Kerkvoogdij  

28 09.30 Ds. F. Pierik 
 

Drachten   

Mei  

05 09.30 Ds. L. Schaafsma Nunspeet  Coll. H.G.J.B. 
 

09 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Hemelvaart  

12 09.30 Ds. K. Bogerd Wouterswoude  Kerkvoogdij  
 

12 19.00 Samen zingen   

19 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Pinksteren  

26 09.30 Ds. J. Hoekman Rutten   
 

Juni  

02 09.30 Ds. G. de Fijter Kampen  Coll. G.Z.B. 
 

09 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

  

09 19.00 Samen zingen   

16 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut  

Assen  Kerkvoogdij  

23 09.30 Ds. M. van Dam IJsselmuiden  Voorber. H.A. 
 

30 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge  

 Bediening H.A. en 
coll. 
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MEDITATIE                                                     
 

‘’Christus leeft in mij’’ 
‘’Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in 
mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 
God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’’ (De brief 
van de apostel Paulus aan de Galaten 2:20) 
 
Pasen, het feest dat inmiddels al weer achter ons ligt, is een gebeurtenis met 
verstrekkende gevolgen. Met Pasen denken wij terug aan wat Jezus Christus 
eens heeft gedaan. Hij heeft Zijn leven overgegeven. Hij is gestorven aan het 
kruis op Golgotha voor de zonden van de mensheid, zodat zij vergeving 
kunnen ontvangen op basis van Jezus plaatsvervangend lijden en sterven. 
Gelukkig is Jezus ook weer opgestaan uit de dood. Zodat het Paasfeest écht 
een feest is. Een feest van vergeving van zonden, van overwinning op de dood 
en een nieuw leven. 
Over dat laatste spreekt de apostel Paulus in zijn brief aan de mensen in 
Galatië (een provincie in het huidige Turkije). Door wat er met Pasen is 
gebeurd, wilt God ons nieuw leven schenken. Ter verduidelijking, een nieuw 
geestelijk leven. Je zou kunnen zeggen: het Paasgebeuren is bedoeld om ons 
mensen te veranderen in het diepste van ons zijn. Het wil onze identiteit 
veranderen. Onze persoonlijkheid. Hoe wij onszelf zien. Wie wij zijn, hoe wij 
denken, wat wij belangrijk vinden. Pasen is dus een gebeurtenis die 
verstrekkende gevolgen kan hebben, omdat wat er gebeurd is met Pasen 
mensen diepgaand kan veranderen. Tot op het bot. Of beter: tot in de ziel. 
De apostel Paulus gebruikt stellige en stevige woorden om te beschrijven wat 
Pasen met hem gedaan heeft. Hij zegt: door Pasen leef ik niet meer zoals ik 
eerder leefde. Toen ik Christus aan het kruis zag sterven, stierf ik ook. Mijn 
oude leven werd met Christus ‘gekruisigd’. Ik kon niet langer meer voor 
mijzelf leven. Mijn ik-gerichte leven is ten einde gekomen. En nu leef ik dus 
niet meer op oude voet verder, met mijn eigen ‘wil’ aan het stuur, maar nu is 
Christus voor mij allesbepalend. Nu leef ik vanuit Jezus Christus en wat Hij 
voor mij heeft gedaan. Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan, verandert mij 
tot in het diepst van mij ziel, schrijft Paulus. Pasen heeft voor Paulus een hele 
bijzondere en persoonlijke uitwerking: Nu leeft Christus in mij, schrijft Paulus. 
Zijn liefde, Zijn overgave, dat is de bron van mijn leven.  
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Bijzonder is dat Paulus schrijft over ik, mijn, in mij, enzovoort. In andere 
teksten vertelt Paulus meer ‘onderwijzend’ over het christelijk geloof. Maar 
hier benoemt hij eigenlijk wat het geloof in Jezus Christus voor hem zelf 
betekent. Wat het met hem doet. Wat het in hem verandert. Dat kan ook niet 
anders. Dát is de kracht van Pasen. Of het ‘verstrekkende gevolg’. Pasen is 
geen onpersoonlijke gebeurtenis. Pasen vraagt eigenlijk om positie in te 
nemen. Wat Jezus voor mensen heeft gedaan aan het kruis leidt óf tot 
verharding, verwerping van Jezus en Zijn offer óf het leidt tot overgave van 
onszelf. Het laat je koud, of het kan je wezenlijk veranderen. Op 
identiteitsniveau. Op het niveau hoe mensen zichzelf zien. Hoe zij denken, 
etc.  
Pasen is bedoeld om ons te veranderen. Dat is de bedoeling van wat God in 
Jezus Christus met Pasen wil bereiken. God wil door Pasen ons mensen 
veranderen tot in onze ziel. Zodat wij niet langer meer uit onszelf leven. Onze 
wil, onze gedachten niet langer de as zijn waarom de wereld draait. Maar 
Jezus Christus. Gods liefde. En God wil dat niet op een afstandje geven. 
Geloof is niet een set van overtuigingen over waarheden. Of enkel een goed 
gevoel. Nee, geloof is persoonlijk. Een intieme band met God. Christus wil in 
ons leven door de Heilige Geest. Hij wil in ons wonen. Ons zijn liefde doen 
begrijpen en ervaren. Hij wil ons de Paasgeheimen openbaren. Wat het voor 
ons te zeggen heeft en hoe het ons leven kan veranderen en sturen.  
De tekst van Paulus nodigt ons eigenlijk uit. Om op de plaatsen waar hij : -ik, 
mijn, in mij-  schrijft, onze eigen naam in te vullen. Om te zeggen: Ja, Christus 
leeft ook in mij. Pasen vraagt om een persoonlijke toepassing. Om toe-
eigening. Om het jezelf eigen maken. Om ontvangen van Gods gift.  

 
 
UIT DE PASTORIE 

 
Nu de temperaturen stijgen en de natuur uitloopt, wordt er vanuit de 
pastorie weer vaker gefietst in plaats van gewandeld. Als gezin waarderen we 
het om in de omgeving een rondje te fietsen. Met de fiets kom je weer verder 
dan met de benenwagen en er valt voor de jongens dan ook veel te zien. 
Dieren in de wei, trekkers aan het werk, een poldermolen, bruggen, boten in 
de vaart, treinen.. Er is dicht bij huis veel moois en bezienswaardigs. Soms 
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gaan we wat verder. Dan gaan de fietsen achter op de auto en rijden we naar 
Bakkeveen, Norg, Burgum of een ander mooi plekje. 
We merken als gezin dat de afwisseling tussen bewoonde wereld en natuur 
fijn is. Door de afwisseling kun je van beide werelden nog beter het mooie 
zien. In het dorp of de stad is er ontmoeting met buurtbewoners, er wordt 
geleefd, mensen hebben de tuin en het huis ingericht. Het ligt er aan in welk 
stukje natuur je komt, maar in de natuur zie je iets van de ongereptheid. Van 
het leven dat zich afspeelt buiten de mens om. Vogels die foerageren, vlinders 
die bezig zijn met hun eigen zoektocht naar voedsel, struiken en bomen die 
op nieuwe plaatsen ontkiemen. En natuurlijk liggen in een dorp als 
Sebaldeburen cultuur (aangepast door de mens) en natuur dichterbij elkaar 
dan stad en platteland en dat maakt het wonen op een dorp als Sebaldeburen 
extra mooi. 
Als ik voor de studie in de stad Groningen kom, dan merk ik de afwisseling 
tussen cultuur en natuur nog meer dan in Sebaldeburen en haar omgeving. In 
de stad Groningen gebeurt van alles. Er is enorm veel te zien. Sommigen 
noemen de stadsbeleving ook wel een ‘bombardement aan prikkels’. Het is 
bijzonder om te zien hoe zoveel mensen bij elkaar zorgen voor bedrijvigheid, 
creativiteit, en dergelijke. Maar het is dan ook weer mooi om terug te keren 
naar het dorp. Waar alles wat rustiger gaat en de natuur dichterbij is. 
Als gezin houden we van onze ‘vaste uitvalsbasis’ in het dorp, maar we 
houden er ook van om af en toe de stad of drukte op te zoeken. Dan vraagt 
onze oudste zoon of we weer eens met de trein gaan of dat we de 
‘bezemwagen’ of ‘straatstofzuiger’ weer eens kunnen bekijken, want die heeft 
van die mooie bezems op de auto zitten..  
De Bijbel begint met een paradijs. Ongecultiveerd. God vraagt aan de mens 
om die te cultiveren. Aan het einde van de Bijbel gaat het over een stad die 
neerdaalt uit de hemel. Als beeld van een gemeenschap die samenwoont. 
Natuur en cultuur komen in de Bijbel allebei voor. Beide zijn in zekere zin door 
God gewild. Maar beide zijn ook door de zondeval aangetast en kunnen we 
op deze aarde niet romantiseren. Maar straks? Wat zal het dan zijn? 
Misschien ook een pendelbeweging tussen stad en natuur? In ieder geval is er 
ontmoeting tussen mensen, maar er wordt ook gesproken over een toekomst 
waarin de leeuw samen met het lam (in de wei) liggen. Natuur of cultuur? 
Natuur en cultuur? Waarschijnlijk dat laatste. Het zal in ieder geval geweldig 
zijn. 
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GEMEENTELEVEN 

 
Al eeuwenlang is er in Sebaldeburen een gemeente die samenkomt om de 
God van de Bijbel te dienen, te loven, te beluisteren. Dat wij als gemeente bij 
een rij met mensen mogen aansluiten die door de eeuwen heen God en 
Vader van Jezus Christus gediend heeft in Sebaldeburen is bijzonder. Daarin is 
Gods trouw met de mensen uit Sebaldeburen en omgeving merkbaar. Hij 
heeft Zijn kerk hier in stand gehouden. En de gemeente, zoals wij die nu 
mogen zijn, is een teken van Zijn trouw. 
 
Dankbaar zijn we voor alle gemeenteleden, jong en oud. Voor de inzet van 
iedereen, om bij te dragen aan het gemeentezijn in Sebaldeburen. Het is 
prachtig om te zien wat mensen inbrengen, ieder naar hetgeen hij/zij 
ontvangen heeft. Ouderen die bidden, wijsheid doorgeven, spreken, jongere 
mensen die tijd en energie geven aan activiteiten, taken en ambten. Prachtig 
om zo samen gemeente te zijn. 
 
Ook degenen die wel graag naar kerk zouden gaan op zondag, maar dat niet 
meer (zo vaak) kunnen, horen uiteraard wel helemaal bij de gemeente. Dan 
denken wij bijvoorbeeld aan mevrouw M. Bonnema-Feringa, S. Potstra-
Dijkema, M. Ritsma-Hansma en meneer A. Wegman. Wij wensen hen van 
harte Gods zegen en nabijheid toe. Moed en hoop, juist ook in de levensfase 
waarin zij verkeren. Dat ze in alles de hulp van de Heere mogen verwachten 
(Ps. 121) en dat ze levend uit Hem, mogen bidden voor de gemeente en Zijn 
koninkrijk. 
 
We denken ook aan degenen die ziek zijn. Zo is meneer M. Zuiderveld 
(Sebaldeburen) wegens hartproblemen opgenomen in het Martiniziekenhuis 
in Groningen. Hij verblijft op het moment van schrijven al ruim een week in 
het ziekenhuis, wegens complicaties bij de behandeling. We wensen de 
artsen wijsheid toe in de behandeling, maar wensen Zuiderveld ook vrede en 
hoop toe in alles wat hij ondergaat. Dat het lichaam weer ‘vredig’ mag 
worden, maar Hij bovenal de vrede in Jezus Christus mag ervaren. Verder 
verblijven momenteel twee mensen in het revalidatiecentrum in het 
Zonnehuis: mevrouw A. van der Meer (Grootegast) en mevrouw. Y. Tijhuis 
(Niekerk). Mevrouw Van der Meer vanwege een val, mevrouw Tijhuis 
vanwege een operatie aan haar gebroken ruggenwervel als gevolg van de 
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ziekte Hodgkin (lymfeklierkanker). Beide vrouwen hebben revalidatie nodig. 
We wensen hen veel sterkte in het proces dat zij doormaken, kracht en 
zekerheid in de Heere toe. Dat ze door het geloof in Jezus Christus kracht 
mogen ontvangen om door te gaan. 
 
Tenslotte mogen we ook danken voor een geslaagde operatie bij dhr. P. de 
With. Hij mocht na een geslaagde heupoperatie weer thuiskomen. Samen 
met zijn vrouw is hij dankbaar voor wat de Heere heeft gedaan.  

 
 
VAN DE KERKENRAAD 

 
Bezoek van de Classis en classispredikant 
Onze Hervormde Gemeente Sebaldeburen is onderdeel van de Protestantse 
Kerk Nederland (PKN). 
 
De PKN heeft een organisatiestructuur waarbij de kerk is onderverdeeld in 11 
Classes en een veelvoud daarvan aan Ringen; het is vergelijkbaar met de 
structuur van Nederland dat is onderverdeeld in twaalf provincies en 
honderden gemeenten. 
 
Onze hervormde gemeente valt onder de Classis Groningen/Drenthe en in de 
Ring Westerkwartier. 
 
Sinds 2018 heeft de PKN besloten dat elke classis een eigen classis-predikant 
moet hebben die vrijgesteld is van gemeentewerk en zich voornamelijk 
bezighoudt met bestuurlijke zaken van de kerk in de regio van de betreffende 
classis. Ook is de classispredikant op lokaal niveau het gezicht van de PKN 
naar buiten toe. Een classispredikant probeert alle gemeenten, predikanten 
en kerkelijk werkers eens in de vier jaar te bezoeken. Hij of zij adviseert 
plaatselijke predikanten en helpt als er problemen ontstaan binnen een 
gemeente. Ook is het de taak van de classispredikant te bemoedigen, 
gemeenteleden en kerkenraden samen te brengen en te herinneren aan het 
wezen van de kerk: het evangelie, de gemeenschap, het diaconaat en de 
roeping/zending van de kerk. 
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De classis Groningen/Drenthe heeft recent een nieuwe classispredikant 
gekregen, mw. ds. Ellen Peersmann. Zij komt binnenkort met het bestuur van 
de Classis Groningen/Drenthe onze Ring Westerkwartier bezoeken voor o.a. 
een kennismaking. Dat gaat gebeuren op dinsdagavond 16 april a.s. van 
19:30h – 22:00h in de Goede Herder kerk te Grootegast. Wie daarin belang 
stelt is welkom, zowel ambtsdragers als gemeenteleden. Naast de 
kennismaking is het thema van de avond hoe je in deze tijd woorden kunt 
geven aan de oude woorden van ons christelijk geloof. De bijeenkomst is ook 
via internet te volgen of later terug te kijken (www.kerkomroep.nl en dan 
Grootegast/Goede Herderkerk). 
 
Vormingscursus Christelijk Geloof 
De kerkenraad blíjft u oproepen om de Vormingscursus-avonden te bezoeken. 
De Vormingscursus is gericht op de praktijk van het christenleven. Het is naast 
de preek tijdens de kerkdienst en de bijbelstudie op woensdag een uitgelezen 
kans om uw gedachten en mening over geestelijke zaken van uw geloofsleven 
verder te vormen. Er staan nog maar twee avonden gepland, dus grijp deze 
kansen!  
woensdagavond 17 april zal de bevlogen Mink de Vries weer komen en deze 
keer spreken over het “Werk van de Heilige Geest”.  
woensdagavond 22 mei is de laatste avond in deze serie. De zeer belezen 
oud-zendingspredikant ds. Berend Coster zal dan spreken over het “Leven in 
de eindtijd”  
Wanneer u graag wilt komen maar in de avonduren niet meer zelf durft te 
rijden, dan zorgen wij ervoor dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt. 
Neemt u dan even contact op met mw. Annie Bonnema (Tel: 612921) of 
iemand uit de kerkenraad. 
 
Preekbespreking 
De laatste preekbespreking van het kerkelijk seizoen 2023/2024 wordt 
gehouden na de kerkdienst op zondag 21 april a.s. Onze kerkelijk werker dhr. 
J.C.A. van den Berge zal in deze kerkdienst voorgaan en dus ook de preek 
verzorgen waarover we onder de koffie met elkaar kunnen napraten. Hartelijk 
welkom! 
 
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Leo Meijndert 

http://www.kerkomroep.nl/
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HET PIONIERSTEAM 

 
Moestuin  
Het voorjaar breekt weer aan. Om de moestuin en pluktuin klaar te maken 
voor het nieuwe seizoen, willen we op zaterdagmorgen 13 april om 09.30 
samenkomen om een paar uurtjes in de tuin te klussen. We denken aan 
klusjes als het opzetten van bonenrekken en erwtenrekken, het installeren 
van een afvoerputje, het opschuren en inbranden van het welkomstbord, het 
beitsen van het bord ‘Buurttuin De Groene Oase’, zaaien van pootgoed en 
dergelijke. Van 09.30 – 12.30 zal er gewerkt worden en van 12.30-13.00 eten 
we gezamenlijk een broodje ter afsluiting.  
 
Rustpunt 
Vanaf begin april zal er in Buurttuin De Groene Oase, een Rustpunt worden 
geopend. In het schuurtje wordt koffie, thee, koek e.d. aangeboden aan 
fietsers en wandelaars die gebruik maken van wandelroutes of spontaan 
langskomen. Hiermee wordt de tuin onderdeel van het landelijke 
Rustpuntnetwerk en stellen wij haar open aan iedereen die een plaatsje zoekt 
om uit te rusten en een versnapering te gebruiken. We zijn blij dat T. Sloots-
Knooihuizen zich hiervoor wil inzetten, naast haar inzet voor het beheer van 
het verenigingsgebouw Irene. 
 
Bezoek uit Duitsland 
Op zaterdag 16 maart ontvingen wij als pioniersteam een groep zusters en 
broeders uit Duitsland, van het bisdom Osnabruck. Wij waren benieuwd 
waarom zij contact hadden opgenomen met ons: een pioniersteam in een 
klein dorpje in Groningen.. Maar toen wij hen daarnaar vroegen, gaven zij aan 
dat onze pioniersplek in een dorp, agrarische omgeving hen juist aansprak. 
Van alle pioniersplekken op de kaart van de Protestantse Kerk Nederland 
hadden zij ons in Sebaldeburen dus uitgekozen. Ze wilden als groep graag 
horen wat wij in Sebaldeburen en omgeving doen. Dat ervoeren wij als een 
voorrecht. En het was dan ook mooi om te delen waar wij mee bezig zijn en 
waarom we dat zo doen. Broeder L. Meijndert heeft de gasten een 
presentatie gegeven van onze pioniersplek en M. Spaak-Van der Til was 
‘gastgeberin’. Het was bijzonder in deze ontmoeting een gedeeld verlangen te 
bemerken om het evangelie te delen in eigen omgeving. Dat het pionierswerk 
in Sebaldeburen nog eens een internationale uitstraling zou krijgen, hadden 
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wij niet kunnen bevroeden. En het leuke is dat wijzelf dus ook door dit bezoek 
zijn bemoedigd en versterkt. 
 
Narcissen 
Eén a twee weken voor Pasen zijn er weer bakjes met bloemen uitgedeeld 
met een paasgroet. Dit jaar waren het narcisbolletjes. Bij ieder adres in het 
dorp en alle gemeenteleden van de Hervormde Kerk Sebaldeburen is een 
bakje met een paasgroet bezorgd. Deze actie hebben wij al wel eens eerder 
uitgevoerd (maar toen met hyacinten ), en destijds is die actie zo goed 
bevallen bij zowel de uitdelers als de ontvangers, dat we het graag nog een 
keer wilden doen. Als team hebben wij er weer van genoten om aan te 
bellen, de verraste gezichten te zien, en soms even een praatje te maken met 
mensen. Hopelijk bloeien de narcissen met Pasen, en de ontvangers aan Jezus 
Christus, die uit het graf verrees zodat Hij ons het nieuwe leven kan schenken. 
 
Dorpskamer 
Zoals u wellicht weet is er iedere vrijdag een koffiemoment in het 
Irenegebouw (14.00-17.00 uur) onder de noemer ‘Dorpskamer’. Bij deze 
momenten is iedereen uit het dorp en de omgeving welkom. Vanuit de IZB 
werd ons gevraagd om één van de bezoekers te laten vertellen hoe hij/zij de 
Dorpskamer ervaart. Eén van de trouwe bezoekers van de Dorpskamer is Ine 
Postema. Netty Toes stelde hem de vraag ‘Wat trekt jou zo aan in de 
dorpskamer?’’. Waarop Ine antwoorde: "Ik vind het goed en gezellig hier! De 
sfeer is prima en er is altijd wel iets om over te praten met de hele groep of 
gewoon met degene die naast je zit. Wat ik zo mooi vind: interkerkelijk en 
onkerkelijk, het zit allemaal door elkaar. Dat maakt het afwisselend. Ik vind 
het belangrijk dat je elkaar steeds beter gaat leren kennen en met elkaar 
meeleeft. Dat geeft saamhorigheid. Ik kom hier graag!" 
 
Als pioniersteam zoeken wij nog naar vrijwilligers voor de maaltijden op 
donderdag (1e en 3e donderdag van de maand). Inmiddels zijn twee 
gemeenteleden bereid gevonden om een keer te koken in de komende 
maanden voor de huidige bezoekersgroep. Maar meer aanmeldingen zijn van 
harte welkom, want hoe meer schouders, hoe makkelijker het werk. 
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KERKVOOGDIJ 

 
Actie kerkbalans 2024 
Inmiddels zijn er al een aantal antwoordformulieren kerkelijke bijdrage 
ontvangen. Veelal zijn ze afkomstig van bekende trouwe gevers/geefsters, 
waarvoor veel dank. Het is goed te zien dat ook nieuwe leden positief op de 
actie hebben gereageerd. Bij deze, allen hartelijk dank.   
  
Heeft u uw antwoordformulier nog niet ingeleverd, dan vraag ik u vriendelijk 
dit zo snel mogelijk te doen  (mag in de collectezakken), zodat op korte 
termijn een totaalstand kan worden opgemaakt.   
  
Als u voornemens bent om uw bijdrage voor dit jaar te verhogen, vergeet dan 
niet uw periodieke opdracht bij de bank aan te passen. Het komt in de 
praktijk voor dat dit wordt vergeten of dat onbekend is hoe dit te doen, 
waardoor de kerk een bedrag misloopt. Als u inderdaad niet weet hoe u uw 
periodieke opdracht bij de bank moet aanpassen, doe ik een beroep op u om 
vrienden, kennissen, familie in te schakelen om u hierbij te helpen. Als dit 
voor u niet mogelijk is, neem dan contact met mij op; mogelijk dat ik u hierin 
iets voor u kan betekenen.  
  
De huidige stand van de toezeggingen bedraagt  Euro 10.545. In de begroting 
is een bedrag van Euro 21.000 opgenomen. Er is dus nog een flink gat te 
dichten. Vandaar nogmaals de oproep om het antwoordformulier met uw 
toezegging in te vullen en af te geven aan één van de kerkenraadsleden of in 
te leveren via collectezak/brievenbus. We rekenen op u! 
   
Fondsenwerving 
Omdat een aantal subsidieverstrekkers hun bijdrage aan de Pioniersplek ‘De 
Verbinding’ de komende jaren gaan afbouwen, zal er op een andere wijze aan 
gelden moeten worden gekomen om de begroting sluitend te krijgen. We 
hebben besloten om hiervoor kerkelijke gemeenten in den lande te 
benaderen.  
 
Hiertoe is er een samenwerkingsverband aangegaan met de IZB (Inwendige 
Zendings Bond). Beide partijen leveren een inspanning om het 
begrotingstekort voor dit jaar te dichten. Van onze kant is er een 
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fondsenwervingscommissie samengesteld, bestaande uit de broeders 
Meijndert en Toes. Wij hebben besloten om in eerste instantie een tiental 
gemeenten aan te schrijven voor een éénmalige of structurele bijdrage aan 
de Pioniersplek. Van een aantal is al een positieve reactie ontvangen, 
waardoor het tekort tot ongeveer de helft is teruggelopen. Van de zijde van 
de IZB moeten we nog een verantwoording ontvangen. Wij blijven in 
hoopvolle verwachting dat het tekort in z’n geheel zal worden weggewerkt.  
 
Overdracht financiële administratie Pioniersplek 
Zoals al eerder in de laatste nieuwsbrief aangegeven, is inmiddels de 
financiële administratie van de Pioniersplek overgedragen aan Jelle Sikkema. 
Vanaf nu zal hij de financiën beheren en verzoek ik u daarom om declaraties 
met betrekking tot de (activiteiten van de) Pioniersplek bij hem in te dienen 
voor vergoeding.  
Nogmaals willen wij hem danken dat hij zich hiervoor beschikbaar heeft 
gesteld.  
 
Bestemmingscollecten 
Voor het komend kwartaal staan er een aantal extra collecten ingeroosterd 
voor de kerkvoogdij, te weten op de zondagen 21 april, 12 mei en 16 juni. Om 
uw betrokkenheid bij de activiteiten en de uitgaven van de kerkvoogdij te 
vergroten, willen wij aan deze collecten voor zoveel mogelijk een bestemming 
meegeven. De zondag voorafgaand aan de extra collecte, zal er afgekondigd 
worden waar deze voor bestemd zal zijn. Zo kunt u er (financieel) alvast 
rekening mee houden. Alvast hartelijk dank. 
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Overzicht giften laatste 3 volle maanden (december, januari, februari)  

 
 
 
College van kerkrentmeesters, 
Jan Willem van Dijke 
Dirk Toes 
 
 

 
 
 

 

reguliere 
collecte 

extra collecte Via Bank 
Voor 
pioniersplek 

decembe
r  € 449,91  

 € 273,20 

waarvan € 231,20 
instandhouding 
predikantsplaats  €     100,00   € 100,00  

januari  € 182,70   €   59,90   €     100,00   

februari  € 237,30   €    90,15   €     100,00   

    €     200,00   

  (Busje kerk €10,-)  €     150,00   

    € 2.000,00   

    €     500,00   

    €       20,00  
(teken van 
leven) 

    €       30,00   
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DIACONIE 

 
Collecten diaconie. 

   Reguliere collecten. 
 
    December 2023       € 291,00 
    Januari 2024             € 181,55                               
    Februari 2024           € 242,60 
 
    Extra collecten: 
    December     IZB                                                  €    90,50 
    Januari          Werelddiaconaat                          €    55,50 
                        Ethiopië waterfilterproj.            €   218,10                            
    Via de bank:  
    December                                                            €   100,00  
                      Gift IZB                                           €     50,00 
    Januari                                                                  €    10.00 
                       Ethiopië waterfilterproj.            €   250,00 
    Februari                                                               €     10,00 
    Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften! 

 
De sponsorkinderen 
De sponsor kinderen hebben beide in februari namens de gemeente een 
kaart gekregen. 
 
 

 
ZENDING_ EN EVANGELIESATIECOMMISSIE 

 
Samen Zingen 

Sinds het begin van 2024 liggen er weer drie avonden Samen Zingen achter 
ons. U hebt daarover in de voorgaande nieuwsbrieven al kunnen lezen. 
Hieronder vindt u een overzicht van de collecte-opbrengsten en de bloemen.  
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In januari bracht de collecte €69,75 op en de bloemen gingen naar mw. 
Sloots 
In februari bracht de collecte het mooie bedrag van €211,70 op. Het boeket 
was deze zondag voor mw. Potstra 
In maart bedroeg de collecte €65,50.  De bloemen gingen naar mw. Van der 
Meer. 
 
Komende data Samen Zingen:  
14 april:  medewerking van het mannenkoor Laudate Dominum uit Zuidhorn      
12 mei:  medewerking van het kwartet Bloei uit Ureterp  
9 juni:  samenzang 
 

 
VERJAARDAGEN 75+ 

 
13 april Mevr. IJ. Swieringa-Feringa 

 

  

24 mei Mevr. I. Oost, 
 

27 mei Mevr. S. Boerema- Philips, 
 

  

03 juni Dhr. M. Zuiderveld, 
 

25 juni Mevr. M. Hoeksema- Nieuwman, 
 

27 juni Dhr. P. Mulder, 
 

 
Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. 
 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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OPPASROOSTER 

 
DATUM NAAM TELEFOON BIJZONDER- 

HEDEN 

31 -03 Mirjam Westra 
Liesbeth van Woudenbergh 

  

14 – 04 Grietje van der Molen 
Esmée Cazemier 

  

28 – 04 Ietje Oost  
Mettie Spaak 

  

12 – 05  Mirjam van Dijke  
Froukje van Slooten 

  

26 – 05 Netty Toes  
Mirjam Westra 

  

9 – 06 Trijnie Sloots 
Liesbeth van Woudenbergh 

  

23 – 06 Grietje van der Molen 
Tienie van Dijk 

  

7 – 07  Ietje Oost 
Froukje van Slooten 

  

21- 07 Netty Toes 
Mettie Spaak  

  

    

 

➢ Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven. 
➢ Bij verhindering graag onderling ruilen. 
➢ Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkjtoes@gmail.com 
➢ Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 

of nettytoes64@gmail.com  

 
VAN DE REDACTIE 
Inleveren copij: 
Voor Teken van Leven t/m 26 juni 2024. 
Voor de nieuwsbrief van Mei t/m 1 mei 2024. 
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