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Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Provincialeweg 44, 9862 PE



OVERDENKING

‘God van iedereen’

In Jesaja 13-23 lezen we over twee series van vijf ‘godsspraken’. Of zoals
de HSV vertaald: ‘lasten’ die God op het hart van Jesaja heeft gebonden
om uit te spreken over verschillende volken. Babel, Assyrié, Filistijnen,
Moab, Damascus en Israél, worden allemaal aangezegd wat de profeet
Jesaja namens God te zeggen heeft. De godsspraken zijn een bijzonder
fenomeen in de profetische geschriften van Israél. Bijzonder, omdat de
God van Israél zich niet alleen ‘bemoeid’ met Zijn eigen volk, niet alleen
‘rechtspreekt’ over het volk Israél, maar over alle volken op de aarde.
Uit al de ‘godsspraken’ blijkt dat de God van Israél geen ‘lokale god’ is,
zoals dat gebruikelijk was in de tijd van Jesaja. Nee, Hij is niet gebonden
aan een land of aan een volk, maar Hij is de God van de hele wereld, van
de gehele mensheid. Dat geldt voor toen, maar ook voor nu. God houdt
ieder volk en ieder mens verantwoordelijk voor zijn daden. Zowel jood
als heiden, of men nu woont in het land Israél, in Nederland of elders.
Dat is voor postmoderne mensen, die graag de regie in eigen handen
hebben, niet altijd een fijne gedachte. God is 66k de God van hen die
niet in Hem geloven. Tegelijkertijd zijn de godsspraken ook een troost
voor hen die wel geloven. Zij zien daarin een teken van Zijn almacht, Zijn
wereldregering en Zijn oordeel. Ook al verliezen gelovigen die waarheid
soms uit het oog, vanwege het tumult op aarde of in eigen leven, worden
zij door Jesaja daar opnieuw op gewezen: de Heere regeert de wereld
waarin je leeft, Hij stuurt uiteindelijk ook de wereldgeschiedenis aan op
haar einde, en zal ook ieders aandeel in de geschiedenis oordelen. Dat
geeft ontzag, rust én troost. Ook voor u?



UIT DE PASTORIE

In de herfstvakantie heeft de pastorie even leeggestaan. Een midweek
Zeeland en bezoekjes aan familie en vrienden heeft ons goed gedaan.
Drie van de vier gezinsleden hebben echter vanuit het zuiden wel een
griep onder de leden gekregen. Op dit moment is ons gezin dus
herstellende daarvan. Desalniettemin is er veel om dankbaar voor te
zijn, zo rondom dankdag. De liefde en genade van God, een kerkelijke
gemeenschap, allerlei activiteiten, eten, drinken, een prachtige woning,
een kuikentje in de schuur. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Van
dat kuikentje in de schuur wist u misschien nog niet, maar daar hoort
of ziet u misschien nog wel eens meer van.

GEMEENTELEVEN

Op deze plaats heten wij mevr. E. Horinga van harte welkom als nieuw
lid van onze gemeente. Ze kerkt inmiddels al een tijdje bij ons, dus ze is
geen onbekend gezicht meer. Toch wensen wij haar toe dat ze zich
gekend weet in de gemeente en dat ze de zegen van de kerkelijke
gemeenschap mag ervaren en zelf ook tot zegen mag zijn. Dat het
Woord van de Heere, zoals dat op zondag bediend wordt, haar mag
opbouwen en sterken.

Daarnaast nemen we afscheid van broeder H. Harms. Hij heeft te
kennen gegeven onze gemeenschap te verlaten. We wensen ook hem
van harte de zegen van de Heere toe, samen met zijn vrouw.

We leven ook mee met dhr. |. Postema, die meerdere dagen
opgenomen is geweest in het ziekenhuis in Drachten vanwege te veel
vocht in het lichaam. We zijn de Heere dankbaar dat hij weer terug is
en het nu ook beter maakt, en we wensen hem de zegen en
gezondheid van de Heere toe.



HET PIONIERSTEAM

(Dit had al in Teken van Leven moeten staan. Daarom alsnog. {Red.} )

Met enthousiasme zijn we als pioniersteam weer begonnen met het
nieuwe seizoen. Dit seizoen is de samenstelling van het team gewijzigd.
We zijn erg blij en dankbaar dat we Mettie Spaak mochten
verwelkomen als nieuw lid. Helaas hebben Hans Harms en Dirk Toes
aangegeven te stoppen met het pioniersteam. We zijn hun erg
dankbaar voor hun inzet. De vrijkomende functie van Penningmeester
zal worden ingevuld door Jelle Sikkema.

Van 24 t/m 28 juli was het vakantiebijbelweek. We kijken terug op een
gezegende week waarbij we veel kinderen mochten verwelkomen. Het
thema van de week was: ‘Stap maar in de vissersboot’ en aan de hand
van het leven van Petrus werden de Bijbelverhalen verteld, werkjes
geknutseld en spellen gespeeld. De afsluitende pannenkoekenmaaltijd
was weer een groot succes waarbij veel ouders en andere bekenden
van de kinderen kwamen kijken. Bij de verbindingsdienst, de zondag na
de vakantiebijbelweek in de tent, was het mooi om te zien dat
bezoekers en gemeenteleden elkaar ontmoetten. Op deze plaats willen
we alle gemeenteleden en andere vrijwilligers die geholpen hebben
bedanken voor hun bijdrage.

De oogst uit de moestuin overtrof ieders verwachting. Er werden
diverse rassen aardappels, tomaten, snijbonen, courgettes, bloemen en
nog meer groenten en fruit geoogst. Een deel van de oogst is in de
maaltijden van de dorpskamer verwerkt en een deel is in het
uitdeelkastje beschikbaar gesteld aan mensen die het nodig hadden.
Het is leuk om te zien dat verschillende mensen uit het dorp kwamen
kijken en dat men vanuit het dorp mogelijkheden verkent om de route
van de wandeling door Sebaldeburen (het loopke) door de tuin te laten
lopen.



Sinds we met het uitdeelkastje zijn begonnen, wordt hier regelmatig
gebruik van gemaakt. We trekken hieruit de conclusie dat de behoefte
aan de producten groot is. Mochten jullie willen bijdragen aan het
uitdeelkastje, staat er in de hal van een de kerk een doos waar
houdbare producten in gedoneerd kunnen worden.

Aan het einde van het vorige seizoen hebben we een evaluatie
gehouden. Naar aanleiding van deze evaluatie is er besloten om
voorlopig de huidige activiteiten voort te zetten en op korte termijn
geen grote nieuwe activiteiten te organiseren. Mochten jullie mensen
in je omgeving kennen die het leuk vinden om naar de dorpskamer,
kinderclub, moestuin of verbindingsdiensten te komen, stuur ze door.

Ook als jullie nieuwsgierig zijn en een keer willen komen kijken of
deelnemen: van harte welkom. Het rooster met daarop verschillende

data zal binnenkort verspreid worden.

Hartelijke groet namens het Pioniersteam,
Jan-Willem van Dijke

UIT DE KERKENRAAD

Als kerkenraad zijn wij dankbaar dat de gemeente veelvuldig namen
heeft ingediend voor de vacatures van ouderling-kerkrentmeester en
diaken én dat de broeders die op basis van de gemeentelijke inbreng
gevraagd zijn, vervolgens de vraag vanuit de gemeente positief hebben
beantwoord. We zijn de Heere, samen met u als gemeente, dankbaar
dat twee jonge mannen willen toetreden tot de kerkenraad. Op zondag
3 december zal er een bevestigingsdienst plaatsvinden.



Gemeenteactiviteiten

In het beleidsplan van onze gemeente (2023-2028), zijn verschillende
doelstellingen opgenomen om het geestelijk leven in onze gemeente te
bevorderen. Aan een aantal van die doelstellingen willen wij als
kerkenraad dit kerkelijk jaar uitwerking geven.

Inmiddels is de Vormingscursus al van start gegaan. Op
woensdagavond 22 november zal de tweede avond plaatsvinden
onder leiding van uw eigen voorganger. Het thema is dan
‘Bijbellezen en Gebed’. Het doel van de avond is om praktische
handvatten te krijgen hoe u of jij het gebed kunt vormgeven in
eigen leven. Wij hopen weer op een goede opkomst, zoals de
eerste avond ook het geval was.
Naast de vormingscursus is er op zondag 5 november na de
dienst een preekbespreking. Het doel van deze bespreking is niet
om ‘verbeteringen’ van de preek of liturgie te bespreken, al kunt
u die natuurlijk altijd met uw voorganger delen. Nee, het
voornaamste doel van de preekbesprekingen die wij als
kerkenraad dit jaar willen organiseren, is dat we als gemeente
meer momenten hebben waarop we met elkaar over geestelijke
zaken kunnen spreken. Uiteraard mag iedereen dat op zijn eigen
manier doen en zal de één daar ook makkelijker over spreken
dan de ander. Maar dit is toch de kern van het gemeentezijn? Dat
we samen, bij het koffiedrinken — waar het ook echt gezellig mag
zijn — ook spreken over wat ons ten diepste samenbindt? De
geestelijke relatie en verbondenheid met Christus.
Op dinsdagavond 14 november is er een gebedsmoment in het
kerkgebouw. Dit gebedsmoment begint om 20.00 uur en is om
21.00 uur weer afgelopen. Op 22 mei 2023 hebben wij als
gemeente en pioniersteam een positieve ervaring opgedaan met
een gebedsmoment in de kerk. Die ervaring hopen wij voort te
zetten.
Tenslotte wil de kerkenraad op zaterdag 9 december een
gemeenteochtend organiseren. Deze ochtend begint om 10.00
uur en eindigt tussen 12.30 en 13.00 uur. Dit is inclusief een
lunch. Er zullen tijdens de ochtend ook een aantal
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gemeentezaken aan de orde komen, maar de ochtend staat
vooral in het teken van onderlinge ontmoeting en gezelligheid.

Kerstwandeling

Op 16 december zal er in het dorp een kerstwandeling worden
gehouden en een kerstmarkt (bij 't Spectrum). De wandeling is tussen
17.00 uur — 19.30 uur. De kerstmarkt is van 16.00-22.00 uur open. Als
kerk zijn wij gevraagd om de kerk open te stellen tijdens de wandeling
voor de wandelaars. Dit hebben wij van harte toegezegd.

Wat zou het mooi zijn om dan met een groep mensen kerstliederen te
zingen en zo Het Licht uit te stralen in het dorp!

Wilt u ook graag meezingen? Of musiceren? Meld je dan aan bij Joke
Buist. 06-11428550 of annejoke@live.nl.

Misschien kunnen we bij genoeg deelname een stukje meerstemmig
instuderen.

De oefendata: 29 november, 6 en 13 december. Steeds om 20.00 uur in
gebouw Irene.

KERKDIENSTEN

Datum | Tijd Predikant Plaats Bijzonderheden/
extra collecte

05-11 | 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d.
Berge
12-11 | 09.30 | Dhr. TT.J. Pleizier | Groningen

12-11 | 19.00 | Samen Zingen
19-11 | 09.30 | Ds. N. Noorlander | Onstwedde

26-11 | 09.30 | Ds. J. Hoekman Rutten Kerkvoogdij
03-12 | 09.30 | Dhr. J.C.A. v.d. 15t Advent
Berge Kerkvoogdij
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ACTIVITEITEN AGENDA Alles Deo Volente

Zondag 5 nov. 11.00 Koffiedrinken na de dienst en
preekbespreking
Woensdag 8 nov. 10.00 -11.30 | Bijbelstudie

Vrijdag 10 nov. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 12 nov. 19.00

Samen zingen in de kerk

Dinsdag 14 nov. 09.30

Vergadering kerkenraad

Dinsdag 14 nov. 20.00

Gebedsmoment in de kerk

Donderdag 16 nov. 17.00

Maaltijd Dorpskamer

Vrijdag 17 nov. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 19 nov. 14.00 - 15.30

Kinder Bijbelclub de
Sleuteldragers

Woensdag 22 nov.19.45-21.45

Vormingscursus Christelijk Geloof
J.C.A.v.d.Berge (Bijbellezen en
gebed)

Vrijdag 24 nov. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Woensdag 29 nov. 20.00

Oefenen zingen voor
Kerstwandeling

Vrijdag 1 dec. 14.00 - 17.00

Koffiemoment Dorpskamer

Zondag 3 dec. 11.00

Koffiedrinken na de dienst

Woensdag 6 dec. 20.00

Oefenen zingen voor de
Kerstwandeling

Zaterdag 9 dec. 10.00 — 13.00

Gemeenteochtend met lunch

Alles in gebouw Irene, tenzij anders vermeld.




