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KERKDIENSTEN 
 
Mei  

Datum  Tijd  Predikant  Plaats  Bijzonderh./collecten 

04 09.30 Ds. J.W. Wind Damwoude  Kerkvoogdij  

11 09.30 Ds. H. Born Hasselt   

11 19.00 Samen zingen    

18 09.30 Ds. J. Hoekman Rutten  IZB 

25 09.30 Ds. L. Schaafsma Nunspeet   

29 09.30 Prop. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Hemelvaartsdag 

 
Juni  

01 09.30 Ds. F. Pierik Drachten   

08 09.30 Prop. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Pinksteren  
GZB 

08 19.00 Samen zingen    

15 09.30 Ds. N.M. v. 
Ommeren 

Drachten   

22 09.30 Ds. H.H. de 
Mots 

Noordhorn  Voorbereiding H.A. 

29 09.30 Prop, J.C.A. v.d. 
Berge 

 Viering H.A. + 
collecte 

 
Juli  

06 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen   

13 09.30 Nog niet bekend   

20 09.30 Prop. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Kerkvoogdij  

27 09.30 Ds. B. Coster Rouveen   
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OVERDENKING   
 
‘Houdt Mij niet vast..’ 
 
Nadat Maria Jezus had herkend bij het lege graf, zei Jezus tot haar: Houd mij 
niet vast! (Joh. 20: 17) Wanneer je Jezus dat hoort zeggen tegen Maria kun je 
je afvragen: Waarom zegt Jezus dat? Het is eigenlijk wel een bijzondere 
uitspraak nu ze elkaar op dit bijzondere moment weer zien. Mocht Maria haar 
Meester, die zij zo lief had, niet vasthouden? Het is toch juist positief als je 
Jezus vasthoudt? Worden wij in de kerk niet telkens opgeroepen om ons aan 
Hem vast te klampen? Het vasthouden van Jezus of het verlangen om Hem 
vast te houden, hoeft niet verkeerd te zijn. Tegelijkertijd kunnen wij mensen 
ook heel ‘vasthouderig’ zijn in de verkeerde zin van het woord. We kunnen 
ook aan dingen vasthouden vanwege allerlei redenen, die niet persé goede of 
geestelijke redenen zijn. Bijvoorbeeld, om te voorkomen dat wij iets verliezen. 
Of: om grip te verliezen op de situatie die wij zo prettig vinden. Sommigen 
houden zich krampachtig vast aan gewoonten, aan dieren of dingen, of zelfs 
aan geliefden. En dat kan krampachtig zijn; anders verliest ik iets (met de 
nadruk op ‘ik’). Jezus zegt tegen Maria dat zij Hem moet laten gaan. Dat is 
beter voor Maria, voor de discipelen en voor de hele mensheid. Jezus zegt dat 
Hij naar Zijn Vader moet gaan (Joh. 20:17). Om daar de plaats te nemen aan 
de rechterhand. Om daar een plek te bereiden voor de zijnen. Om te pleiten 
en te bidden voor al Gods kinderen op aarde. Maar Maria moet Jezus 
daarvoor wel loslaten. Letterlijk. Geestelijk gezien mag ze aan Hem blijven 
vasthouden, maar lichamelijk gezien moet ze Hem laten gaan. Dat geldt ook 
voor ons. Als we verlangen naar Jezus’ lichamelijke aanwezigheid. Als we Hem 
missen op deze aarde. Als we denken: waar is Hij nu? Dan zegt Hij tot ons: 
richt je nu eerst niet op Mijn lichamelijke aanwezigheid. Ik ben naar de Vader 
gegaan, die daardoor ook uw/jouw Vader wil Zijn. En wanneer je in 
vertrouwen omhoog kijkt, weet dan dat Ik voor je pleit, al de dagen van je 
leven. Straks komt er een moment dat we voor eeuwig dichtbij Jezus mogen 
zijn. ‘Lichamelijk’ Hem nabij zullen zijn. Maar nu mogen we Jezus vasthouden 
in geloof. En in dat vertrouwen mogen we Gods boodschappers zijn op aarde, 
zoals Maria boodschapper werd aan de discipelen van de opstanding van 
Christus. 
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GEMEENTELEVEN 
 
We zien terug op een bijzondere en mooie Paastijd. Geweldig om samen een 
paasmaaltijd te hebben, samen Avondmaal te vieren, samen stil te staan bij 
de opstanding van Christus.  
 
We zijn blij dat we op deze plaats kunnen meedelen dat Annelieke 
Grootenhuijs, samen met haar zoon Thijs, lid is geworden van onze 
gemeente. Annelieke is woonachtig in Sebaldeburen (Irenestraat) en via de 
ALPHA-cursus in contact geraakt met de gemeente(leden). We zijn dankbaar 
dat zij lid is geworden en wensen haar nogmaals van harte Gods zegen in de 
gemeente toe, samen met haar zoon. Omdat Thijs nog niet gedoopt is en 
daartoe samen met zijn ouders aanvraag heeft gedaan, zal Thijs op 
Pinksterzondag gedoopt worden in onze gemeente. Bijzonder dat dit teken 
van Gods genade nu weer zichtbaar kan worden in het leven van een jonge 
jongen en we bidden samen om een gezegende dienst. 
 
Op 14 mei staat er weer een gemeenteavond gepland in gebouw Irene. Alle 
leden van de gemeente worden van harte uitgenodigd om met elkaar in 
gesprek te gaan over de gang van zaken in de gemeente. Er zal weer 
teruggeblikt worden op het jaar 2024 (zowel qua activiteiten als de financiën) 
en er zullen diverse onderwerpen besproken worden. 
 
Bijbeltekst om aan te aanleren 
Johannes 20:30-21. ‘’Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog 
wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar 
deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van 
God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.’’ 
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HET PIONIERSTEAM 
 
Als pioniersteam zijn we dankbaar voor de mooie dingen die we in de 
afgelopen tijd mochten meemaken. Zo hebben we onder andere een 
bloemetje uitgedeeld aan iedere dorpsbewoner van Sebaldeburen, waarop 
vele positieve reacties kwamen. Ook hebben we samen genoten van de 
Paasbrunchdienst, waarin een goede opkomst was, maar bovenal de 
opstanding van Jezus Christus centraal mocht staan.  
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er dit jaar weer een gebeds-tiendaagse. 
Als pioniersteam bidden we 10 dagen voor 5 mensen in onze omgeving. U 
bent als gemeentelid van harte uitgenodigd om mee te doen (u kunt een 
gebeds-boekje van ons krijgen op aanvraag). Op 3 juni is er ‘s avonds een 
gebedsbijeenkomst. 
 
Rond Pinksteren krijgt onze pioniersplek Amerikanen op bezoek. Een 
professor (van Nederlandse origine) komt samen met zijn studenten naar 
missionaire activiteiten in Nederland bekijken, waaronder in Sebaldeburen. 
Lijkt het u/jou leuk om er bij te zijn? Van harte welkom op dinsdag 10 juni in 
gebouw Irene. 
 
Op zaterdag 28 juni wordt er vanuit de IZB en de GZB een sponsorfietstocht 
georganiseerd voor de pioniersplekken “Missie Westerveld” en “De 
Verbinding in Sebaldeburen”. Met deze fietstocht wordt geld opgehaald voor 
de pioniersplekken en tevens bekendheid gegeven aan het werk dat daar 
gebeurt. Als pioniersplek in Sebaldeburen zijn we blij dat wij op deze manier 
een steuntje in de rug krijgen van de IZB en GZB. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te doen aan deze fietstocht. Dat  kan op verschillende 
manieren: U bent welkom op die dag in het Irenegebouw, waar fietsers zullen 
langskomen om te luisteren naar de verhalen uit Sebaldeburen. U bent ook 
welkom om mee te fietsen vanaf Dwingeloo naar Sebaldeburen en weer 
terug (110 km of 150 km). Of u kunt een gift overmaken naar één van de 
deelnemers, zoals J.W. van Dijke of onze voorganger.  
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ACTIVITEITEN   
 

Vrijdag 2 mei   14.00 – 17.00 uur 
 

Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 4 mei    11.00 uur 
 

Koffiedrinken na de dienst 

Dinsdag 6 mei   17.30 uur 
 

Bijbelstudie Pioniersteam 

Vrijdag 9 mei   14.00 – 17.00 uur 
 

Koffiemoment Dorpskamer 

Zondag 11 mei  19.00 uur 
 

Samen zingen in de kerk 

Woensdag 14 mei   19.30 uur 
 

Gemeentevergadering  

Donderdag 15 mei   17.30 uur 
 

Maaltijd Dorpskamer  

Vrijdag 16 mei   14.00 – 17.00 uur
  

Koffiemoment Dorpskamer 

Woensdag 21 mei  19.30 uur 
 

Kerkenraadsvergadering  

Donderdag 22 mei  12.00 uur 
 

Inleveren kopij nieuwsbrief juni 

Vrijdag 23 mei   14.00 – 17.00 uur 
 

Koffiemoment Dorpskamer  

Dinsdag 27 mei  19.30 uur 
 

Vergadering Pioniersteam  

Woensdag 28 mei   20.00 uur 
 

Oefenen koor  

Donderdag 29 mei   09.30 uur 
 

Dienst Hemelvaart kerk 

Vrijdag 30 mei   14.00 – 17.00 uur 
 

Koffiemoment Dorpskamer 

 
Alle activiteiten zijn Deo Volente. 
Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene. 
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VAN DE REDACTIE 
 
Inleveren kopij 
 
Voor de nieuwsbrief van Juni kopij inleveren tot en met donderdag 22 Mei 
12.00 uur 
Voor Teken van Leven 3de kwartaal inleveren tot en met 25 Juni 18.00 uur. 
 
 


