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KERKDIENSTEN 

 
Maart 

03 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  Voorjaarscollecte 
G.Z.B. 

10 09.30 Dhr. L.J. Blees Dorkwerd  
 

10 19.00 Samen Zingen 
 

  

13 19.00 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Biddag  
Kerkvoogdij  

17 09.30 Ds. J. Admiraal Nieuwe Pekela  
 

24 09.30 Dhr. H.J. v.d. 
Wal 

Groningen  Voorbereiding H.A 

29 19.00 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Goede Vrijdag 
Bediening H.A.+ 
collecte 

31 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Pasen  

 
April  

01 10.00  Paasdienst met aansluitend lunch 
 

07 09.30 Ds. T. Oldenhuis    Coevorden   

14 09.30 Ds. H.J.C.C.J. Wilschut     Assen 

14 19.00 Samen Zingen 

21 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. Berge 

28 09.30 Ds. F. Pierik    Drachten 
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OVERDENKING 

 
‘Samen deelnemen in Gods missie’ 
In de vorige overdenking (Februari) ging het over de kerk als werkplaats 
waar de Heilige Geest gemeenteleden creëert en vormt. De werkplaats 
is echter niet het eindpunt. Naast het feit dat de Geest wil werken in de 
kerk, wil Hij ook werken door de kerk. Niet alleen de kerk of de kerkleden 
zijn het doel van Gods werk, maar de kerk is ook onderdeel van Gods 
missie in de wereld om mensen te bereiken met het evangelie. Dat 
wordt bijvoorbeeld duidelijk aan het einde van Mattheus (28), waar de 
discipelen (de kerk) worden uitgezonden om leerlingen te maken op 
heel de aarde. De kerk, de volgelingen van Jezus, krijgen de goddelijke 
opdracht om het evangelie bekend te maken aan anderen. Zodat niet 
alleen zij weten van Christus, maar iedereen het te horen krijgt. Op die 
manier zijn wij als kerk in Sebaldeburen een werkplaats van de Geest. 
Waar God werkt in ons en onder ons. Maar Hij wil ook werken door ons. 
Wij zijn als gemeenschap, als discipelen van Jezus ook geroepen om het 
evangelie van Jezus bekend te maken in onze omgeving. Wij maken deel 
uit van Gods missie op de aarde om het evangelie aan iedereen bekend 
te maken. Daar hoeven wij niet gespannen van te raken. Het is in de 
eerste plaats namelijk Gods missie – en wij mogen daarin deelnemen. 
Daarnaast nemen we als gemeente gezamenlijk deel aan die missie. We 
mogen het samen doen. De één bidt, de ander maakt een maaltijd en 
weer een ander maakt de kerk schoon. Ieder op zijn eigen manier, en 
allemaal ten dienste van de verbreiding van het evangelie. Gelooft u ook 
dat dít onze gezamenlijke opdracht is? Gelukkig is het Gods opdracht. 
We mogen samen deze opdracht beantwoorden. In de verwachting van 
Gods rijke zegen. 
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GEMEENTELEVEN 

 
In deze lijdens-tijd en richting Pasen staan we er bij stil dat Jezus 
Christus, Gods geliefde Zoon, bereid was om te lijden. Dat troost ons. 
Dat Hij daartoe bereid was, uit liefde voor zondaren. Dat Hij voorop is 
gegaan op de lijdensweg. Dat Hij het kruis droeg voor de discipelen uit, 
dat bemoedigt ons. Hij weet wat wij lijden. En Hij laat ons niet alleen. Hij 
gaat met ons mee. 
Velen van ons weten wat lijden is. En velen onder ons lijden ook op dit 
moment op de een of andere manier. Wij noemen hier niet alle namen 
en we kunnen hier ook niet alle verdriet benoemen. Maar we benoemen 
voor Gods aangezicht wel wat wij van elkaar weten. We noemen op deze 
plaats wel in het bijzonder zuster A. van der Meer, die onlangs 
tegenslagen heeft gehad wat betreft haar gezondheid. We wensen haar 
gezondheid, sterkte en bovenal Gods zegen toe. Ook denken we aan 
broeder P. de With die begin maart geopereerd hoopt te worden aan zijn 
heup. We bidden om een gezegende operatie en een spoedig herstel. 
We zijn dankbaar dat Jezus de lijdensweg wilde gaan, en we zien uit naar 
de viering van Zijn opstanding met Pasen. In het vooruitzicht dat wij ook 
eens zullen opstaan met een nieuw lichaam. Want wanneer wij met Hem 
sterven, zullen wij ook met Hem leven. Dat geeft troost en bemoedigt 
ons in ons verdriet. 
 
 

UIT DE PASTORIE 

 
In de pastorie wordt met dankbaarheid geleefd. Dankbaar voor wat God 
geeft in de kerk, pioniersplek, het dorp Sebaldeburen, ons gezin, de 
mensen om ons heen, de natuur, en wat al niet meer zij. Tegelijkertijd 
moet daar eerlijk bij gezegd worden dat het niet altijd even goed lukt om 
daarbij stil te staan, door de drukte in deze fase van het leven, maar het 
is wel goed om het te benoemen omdat het wel zo is. 
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Wat betreft de studie volg ik in dit laatste half jaar van de studie het vak 
‘Vernieuwen’. Dat vak heeft betrekking op persoonlijke vernieuwing, 
maar ook op de vernieuwing van de kerk en de (leef)wereld. Een 
boeiend vak, waarbij mij  is toegestaan om de stage uit te voeren in eigen 
gemeente/omgeving. Wat uiteraard voor zowel het werk wat ik doe, als 
mijzelf een voordeel is. Tijdens de stageperiode zal ik mij richten op de 
stikstofproblematiek die speelt in de samenleving en in het bijzonder 
onder boeren. Dat is een probleem wat mij al langer boeit, maar wat ook 
belangrijk is voor diverse van onze gemeenteleden en mensen uit de 
omgeving. Het doel van de opdracht is niet om zozeer ‘oplossingen’ te 
bedenken (ik ben geen natuurwetenschapper of lid van de Tweede 
Kamer o.i.d.), maar wel om vanuit een theologisch of Bijbels perspectief 
naar dit probleem te kijken en vervolgens ook een ‘vernieuwend’, een 
theologisch of een geestelijk antwoord te geven op de problemen die 
ervaren worden. U hoort er nog wel meer van. 
 
 

VAN DE KERKVOOGDIJ 

 
Kerkbalans 2024  
Binnenkort starten we met de inmiddels bekende en jaarlijks 
terugkerende actie Kerkbalans. 
De actie-enveloppen zullen volgende week zondag worden uitgereikt 
aan onze leden. Als u niet aanwezig bent, zal deze door uw pastorale 
ouderling thuis worden overhandigd of worden toegezonden.   
 
Onze regelmatige gasten (die niet staan ingeschreven in ons 
ledenbestand) maken wij er op attent dat voor hen er bij de uitgang 
van de kerk een enveloppe voor de actie Kerkbalans 2024 klaar ligt om 
mee te nemen. Wij hopen dat u ook mee wilt werken aan deze actie.  
 
Meer informatie over de actie en hoe u kunt bijdragen, vindt u in de 
actie-envelop. 
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Financiën pioniersplek ‘De Verbinding’ 
Tot op heden verzorgt ondergetekende de financiën van de 
pioniersplek. De landelijke kerk heeft echter bij de laatst opgestelde 
jaarcijfers een opmerking gemaakt dat de voorzitter van de kerkvoogdij 
ook niet tevens de penningmeester van de pioniersplek mag zijn, wat 
tot op heden het geval is. We zijn daarom op zoek gegaan naar een 
nieuwe penningmeester en die is gevonden in de persoon van Jelle 
Sikkema, lid van het pioniersteam. Wij stellen het zeer op prijs dat hij 
zijn gaven en talenten mede hiervoor mag inzetten.  
 
Tegelijkertijd hebben we besloten om een aparte financiële 
administratie voor de pioniersplek op te tuigen. Tot op heden liepen 
alle geldstromen via de rekening van de kerkvoogdij. Uiteindelijk is dat 
niet wenselijk en het geeft een beter overzicht.  
 
Beide zaken vragen om praktische aanpassingen, zoals het openen van 
een rekening voor de pioniersplek bij de RABO en het 
wijzigen/aanpassen van de bevoegdheden. Dat heeft nogal wat voeten 
in de aarde gehad, maar het is nu eindelijk gelukt. Binnenkort zal de 
administratie worden overgedragen aan Jelle Sikkema. 
 
Dit betekent ook dat wanneer u een gift wilt doen voor de pioniersplek 
of voor een specifieke activiteit van de pioniersplek (Vakantie Bijbel 
Week; Dorpskamer; Moestuin; Verbindingsdienst; KBC), u deze NIET 
meer moet overmaken op het rekeningnummer van de kerkvoogdij, 
maar op die van de pioniersplek, te weten: 
NL09 RABO 0371 0145 14 t.n.v. Herv. gem. Sebaldeburen, inzake 
Pioniersplek De Verbinding 
 
Alvast dank voor uw medewerking 
 
Namens de kerkvoogdij 
 
Dirk Toes 



 

7 

PIONIERSTEAM  “DE VERBINDING” 

 
Als pioniersteam komen we ongeveer één keer per vier weken bij 
elkaar. Afwisselend, de ene keer voor een vergadering, de andere 
avond voor een gezamenlijke maaltijd en Bijbelstudie. 
We zijn recent begonnen met Bijbelstudies uit het werkboek van 
"Centrum kerk" van Tim Keller. In februari hebben we nagedacht over 
Johannes 15: 1- 17; o.a. "Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij 
blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets 
doen" 
Citaat van Tim Keller: "Veel mensen betwijfelen of het mogelijk is om 
een orthodox- protestantse leer te verkondigen en tegelijkertijd op een 
vruchtbare manier het Evangelie te verkondigen op plaatsen waar het 
christelijk geloof afgeschreven lijkt te zijn. Een gevoel van onmacht is 
precies wat je nodig hebt om vrucht te dragen in dit werk" 
Ook werd er ruim de tijd genomen om de Heere te danken voor al Zijn 
goede gaven en gebedsverhoringen. En hebben we gebeden voor de 
gemeente, het pioniersteam, de verschillende activiteiten en om het 
levensveranderende werk van de Heilige Geest in de harten van de 
mensen in Sebaldeburen en omgeving. 
 
Vakantie Bijbel Week: 
Inmiddels zijn we met de voorbereidingen begonnen voor de Vakantie 
Bijbel Week; deze wordt gehouden op D.V. 22, 23, 25 en 26 juli. In de 
nieuwsbrief van februari hadden we om hulp gevraagd, voornamelijk 
bij de voorbereiding en het maken van de vele knutselwerkjes. We zijn 
blij en dankbaar dat 2 jonge dames, die de vorige zomer voor het eerst 
als vrijwilliger mee geholpen hebben, bereid zijn om ons hierbij 
praktisch te ondersteunen.  
 
Dorpskamer: 
Het is fijn dat er de laatste tijd enkele bezoekers van de maaltijden op 
donderdag ook naar de koffie middagen op vrijdag komen. Waardoor 
er meer interactie tussen de beide groepen ontstaat. Ook heel mooi 
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om te zien is dat er verschillende bezoekers van de Dorpskamer 
aanwezig waren bij het "Samen zingen", georganiseerd door de 
Evangelisatie Commissie, en hier erg positief over waren. 
 
Buurttuin: 
Ook voor de moestuin zijn de (voorjaars)plannen alweer in volle gang.  
Vanwege de nattigheid de afgelopen maanden konden de 
voorjaarsbollen in de pluktuin helaas pas laat de grond in. Hier en daar 
komen er al wat groene puntjes boven de grond en er staan al een paar 
narcissen en blauwe druifjes in bloei. Hopelijk wordt het een kleurrijke 
pluktuin in maart en april.  
Komt u gerust eens kijken en plukken! 

 
 
 
 
 
 

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

 
Broodmaaltijd en paasviering 
Op dinsdagavond 26 maart, aan het begin van de Stille Week, komen 
we als gemeente bij elkaar om samen te eten, stil te staan bij Goede 
Vrijdag en toe te leven naar Pasen. Ieder die dit leest is van harte 
uitgenodigd erbij te zijn.  
De deuren van gebouw Irene zijn open vanaf 18:15 uur, de maaltijd 
begint om 18:30 en wordt gevolgd door de paasviering om 19:30 uur. 
De paasviering heeft als thema: ‘Zie het Lam Gods’.  
U kunt uzelf voor 21 maart opgeven bij mevrouw Trijnie Sloots.  
 
Samen Zingen 
Het jaar is goed begonnen; op 14 januari kwam Runa Mara zingen en 
verzorgde onze eigen voorganger een meditatie over Markus 1:14-15. 
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Ook op 11 februari was de kerk goed gevuld; het Christelijk 
Zoutkamper Mannenkoor liet zich horen. De bloemengroet ging 
respectievelijk naar mevrouw Sloots en mevrouw Potstra. Voor in de 
agenda: 

• 10 maart: Samenzang rond Pasen, meditatie door dhr. Joost van 
den Berge 

• 14 april: het koor Laudate Dominum uit Zuidhorn komt zingen 

• 12 mei: het kwartet Bloei uit Ureterp komt zingen 
 

 
 
 
 
 
 

Jezus is opgestaan! 
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Gerefomeerde Bond 

Regionale Afdeling Groningen-Drenthe 

H. van der Haar,  

Secretaris/penningmeester 

IJselstraat 14 

9406 TT ASSEN 

Tel: 06-215 94 413 

E-mail: Henkvdhaar@home.nl 

 

 

 

Onderwerp: uitnodiging regionale bijeenkomst                            Assen, 14 februari 2024 

 

 

 

Geachte broeders en zusters, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 21 maart 2024.  

Ali van Dijk, beleidsadviseur van de NPV-Zorg voor het leven, zal komen spreken over                     

orgaandonatie 
 

Orgaandonatie kreeg een aantal jaren geleden veel aandacht. Reden daarvoor was dat vanaf 

2020 van iedere meerderjarige Nederlander een keuze wordt geregistreerd in het 

donorregister.  

Ondertussen blijft het onderwerp vragen oproepen. Goed om daar nog eens bij stil te staan.  

Tijdens een lezing, gegeven door, komen de volgende vragen aan bod:  

➢ Wat is orgaandonatie?  

➢ Hoe ziet dat eruit in de praktijk?  

➢ Wat is een goede keuze?  

➢ Welke argumenten spelen daarin een rol?  

➢ En als ik een keuze heb gemaakt, met wie deel ik dat en hoe leg ik dat vast?  

 

 

U bent van harte welkom. 

 

Locatie : Gebouw Rehoboth (gebouw naast de Julianakapel) 

  H. Hindersstraat 20 Oude Pekela 

Aanvang : 20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van der Haar 

Secretaris/penningmeester  
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ACTIVITEITEN 

Zondag 3 Mrt.   11.00 Koffiedrinken na de dienst 

Woensdag 6 Mrt.   10.00 – 11.30 Bijbelstudie (zie website voor 
voorbereiding) 

Woensdag 6 Mrt. 19.30 – 20.30 Oefenen projectkoor 

Donderdag 7 Mrt.  17.30 – 19.30 Maaltijd Dorpskamer 

Vrijdag 8 Mrt. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Zaterdag 9 Mrt. Training pioniersteam Utrecht 

Zondag 10 Mrt. 19.00 Samen zingen Pasen met 
meditatie J.A.C. v.d. Berge 

Woensdag 13 Mrt. 19.00 Biddag voor gewas en arbeid 

Vrijdag 15 Mrt. 14.00 – 17.00 Koffiemoment dorpskamer 

Dinsdag 19 Mrt. 17.30 – 20.00 Bijeenkomst pioniersteam 

Woensdag 20 Mrt. 19.30 – 21.45 Vormingscursus Christelijk geloof 
‘het werk van de Heilige Geest’ 
m.m.v. dhr. M. de Vries (Zwolle) 

Donderdag 21 Mrt. 17.30 Maaltijd Dorpskamer 

Vrijdag 22 Mrt. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Maandag 25 Mrt. 19.30 Kerkenraad  

Woensdag 27 Mrt. Tot 18.00 Inleveren kopij voor Teken van 
Leven 

Vrijdag 29 Mrt. 14.00 – 17.00 Koffiemoment Dorpskamer 

Vrijdag 29 Mrt. 19.00 Goede Vrijdag  

Maandag 1 April 10.00 – 11.00 Brunchdienst  

 
 

Alle activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, 

zijn zij in gebouw Irene.  

 

Hartelijke groet, Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen 

 
 

 


